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De parabel van de slaapzak en 
de pantservoertuigen
VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER

Er was eens een soldaat die dien-
de bij een infanterie-eenheid. Dat 
was zwaar werk: gemiddeld 100 
nachten per jaar van huis weg, 
oefeningen in regen en koude, tal-
loze bivaks, marsen met meer dan  
40 kg aan uitrusting, gevechtstes-
ten, … Maar hij deed het van har-
te, zijn werk verschafte hem vol-
doening en hij wou dolgraag met 
zijn eenheid mee op de volgende 
buitenlandse missie. Vandaar dat 
hij zich wou bewijzen door al zijn 
taken op voorbeeldige wijze te ver-
vullen, dag en nacht beschikbaar 
te zijn, nooit te klagen en steeds 
bereid te zijn voor om het even 
welke karwei.

Echter… bij een ‘escape’ bij nacht 
en ontij tijdens een tactisch bivak 
blijft zijn slaapzak achter een tak 
hangen. Met een grote scheur tot 
gevolg. Zijn hiërarchische meer-
deren stellen hem verantwoorde-
lijk voor de schade en beslissen 
dat hij 400 euro moet betalen, wat 
overeenstemt met ongeveer één 
vijfde van zijn maandloon. Om de 
huur van zijn appartement te kun-
nen betalen moet hij die maand zijn 
spaarcenten aanspreken.

De grote chefs van de soldaat wer-
ken in Evere. Op een dag beslissen 
zij dat het tijd is dat onze soldaat 

en zijn collega’s in de operationele 
eenheden van de Landmacht nieu-
we pantservoertuigen nodig heb-
ben. Zij ijveren hard voor de Fran-
se pantserwagens van het type 
CaMo. Hun inspanningen worden 
door de regering bekrachtigd, al-
hoewel ze verzuimen een degelijke 
kostenraming uit te voeren.

Op het vlak van operationeel ver-
mogen en interoperabiliteit zijn 
deze Franse pantsers, Griffon en 
Jaguar, echter onmiskenbaar een 
stap achteruit. Bovendien mogen 
de Fransen quasi autonoom de 
prijzen vaststellen voor wisselstuk-
ken, munitie, software-aanpassin-
gen en latere updates. Meer nog: 
ze krijgen er zelfs een fikse com-
missievergoeding voor, zonder dat 
ze op een of andere manier aan-
sprakelijk gesteld kunnen worden. 
Verder regelen deze hoofd- en 
opperofficieren een economische 
return die compleet ondermaats 
dreigt te worden voor ons land. 
Kortom, Frankrijk bepaalt, België 
betaalt en het leger krijgt een kat 
in een zak.

In tegenstelling tot de soldaat die 
zijn gescheurde slaapzak moet 
vergoeden, dienen deze militaire 
chefs die dit fiasco hebben la-
ten plaatsvinden, op geen enkele 

manier te betalen of enige reken-
schap af te leggen over hun falen. 
Integendeel, ze zijn gepromoveerd 
tot het niveau van hun incompe-
tentie. Het feit dat de belastingbe-
taler vele tientallen miljoenen euro’s 
hierbij zal inschieten, is kennelijk 
van geen tel.

Deze zaak zou je een rein geval 
van hypocrisie kunnen noemen. 
Hypocrisie, ook wel huichelarij ge-
noemd, wordt gedefinieerd als: van 
anderen een bepaalde moraal of 
welomschreven gedrag verlangen, 
waar je je vervolgens zelf niet aan 
houdt.

De soldaat met zijn slaapzak 
wordt nalatigheid en onvoldoende 
plichtsbewustzijn verweten, of-
tewel een gebrek aan integriteit. 
Maar wanneer mensen binnen de 
legertop onzorgvuldig handelen, 
aan hun voorbeeldfunctie verza-
ken, hun verantwoordelijkheid niet 
nemen en zichzelf niet in vraag 
stellen, met andere woorden zelf 
een manifest gebrek aan integriteit 
vertonen, passeert dit geruisloos.

De hypocrisie bij Defensie is zo 
wijdverbreid dat je bijna zou den-
ken dat ze tot de normale functio-
neringsmodus behoort.


Waarom je bij Defensie beter vele tientallen miljoenen belastinggeld verspilt dan een 

scheur oploopt in je slaapzak
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